De pinguin

Er was er eens een pinguin, er was er eens ‘n pinguin
Toen ging het heel hard sneeuwen

Hij had het zo koud, hij had het zo koud

En riep: ik ga naar de leeuwen

Ik ga naar Afrika, ik ga naar Afrika
Ik zoek daar een mooi, prachtig huis
Lekker warm daar, lekker heet daar
Daar is voortaan mijn thuis

Hij zwom en zwom, en zwom en zwom
Tot Afrika, helemaal

Hij bouwde ’n huis, 'n heel groot huis
Maar had het warm, niet normaal

Onder de bomen, onder het dak

En overal stond het zweet

Hij verlangde naar kou, verlangde naar vries
Maar overal was het te heet

Hij dacht diep na, heel diep na

Die pinguin is een slimme gast

Hij woont nu voortaan, woont nu voortaan
In zijn eigen koele koelkast

Dus zoek je de pinguin, ben je hem kwijt
Sla het deurtje open

Hij zit bij de melk, zit naast de boter

Zo kan het toch raar lopen
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